Alle locaties (waypoints) van d3Zusjes

d3Z-01 Dens, de kroeg waar Ine werkte

Terwijl Ine zijn biertje tapte keek John in het rond. Hij kende Dens wel van vroeger. Het was eigenlijk geen kroeg, maar van alles wat. Je kon er ook eten en tot in de late uurtjes dansen. De dansvloer was net om de hoek. Daar was ook een trap naar beneden, waar zich een tweede danszaal bevond.

d3Z-02 Het politiebureau 

Kristie was met Karin Bos naar het politiebureau gereden. Rechercheur Huisman stond hen te woord. Deze, wat oudere man, oogde vriendelijk en vertelde heel open over de stappen die de politie had gezet om Paul Bos terug te vinden.  

d3Z-03 Het bankje waar Jaska haar brief aan Tim schreef 

Op dit moment zit ik op onze bank. Je weet wel, de bank op de dijk, waar we vroeger uitrustten als we door de uiterwaarden hadden gewandeld, waar we op adem kwamen na een rondje hardlopen, waar we nadachten over onze toekomst. Jij bent hier nu niet. Ik vind dat heel jammer, want ik zit hier niet graag alleen.
d3Z-04 De Grebbedijk waar de bank van Jaska staat
Sinds de gemeente Wageningen de Grebbedijk van het Dijkstoelhuis tot de Veerweg had afgesloten voor auto’s, was het een populaire wandelboulevard. Vooral op mooie zondagen kon het druk zijn. Vandaag was het geen zondag en zeer rustig. Slechts een enkeling genoot van het fraaie uitzicht over de uiterwaarden. Jaska was één van hen.
d3Z-05 De uiterwaarden

Ze luisterde naar het zingen van de paar vogels die daar zo vlak voor de winter nog de puf voor hadden, en dacht na... over het leven, geluk, liefde en verdriet.

d3Z-06 Het huis van Paul en Karin Bos

Het huis zag er knus uit. Het was een middenstandswoning die al voor de Tweede Wereldoorlog was gebouwd. Het kende een aantal zorgvuldig aangebrachte details, zoals een zwart stenen randje dat het rood van de muur een beetje brak. Het meest opvallende was het bijna verticale dak van oranje pannen, dat al op de eerste verdieping begon.

d3Z-07 De IJszaak waar Luuk zich op ijs trakteerde

Daar vandaan was hij via de Hoogstraat naar de ijszaak gewandeld, waar hij zichzelf getrakteerd had op een bakje met malaga en stracciatella, afgewerkt met een grote toef slagroom.
d3Z-08 Het bankje waar Luuk zijn ijs at

Met het lekkers in de hand was hij naar het parkje gelopen. Daar had hij op een enigszins groezelig bankje het ijs en de slagroom hapje voor hapje naar binnen gelepeld.
d3Z-09 De bloemenzaak waar Luuk bloemen kocht voor zijn vriendin

Bij de beste bloemenkiosk van de stad had hij een mooie bos rozen gekocht. Vijfentwintig stuks. Dat had ze wel verdiend.

d3Z-10 Boslust, het hotel-restaurant van Blackie
Boslust lag verborgen in de bossen van de Zuid-Veluwe. Het lag aan twee stille wegen die bij de uitspanning bij elkaar kwamen in een soort T-splitsing. In vroeger tijden was Boslust een boerderij. Nu was het hoofdgebouw deels café en deels restaurant, en de voormalige schuur een hotelverblijf met acht kamers.

d3Z-11 Parkeerplaats Boslust waar Kristie John en Ine ontmoette
Kristie had haar auto op het parkeerterrein aan de zijkant van Boslust neergezet.  

d3Z-12 Het veldje bij Boslust waar Jaska en Tim GPS-events organiseren
Kristie volgde een paadje dat bij de parkeerplaats begon. Ze kwam uit op een veldje. In een hoek stond een groep volwassenen. Ze luisterden naar een man van een jaar of veertig met een papier in zijn hand waar hij zo nu en dan naar wees.

d3Z-13 De vierstammige berk waar Jaska en Tim een schat hebben verstopt
Jullie gaan op zoek naar een kistje. Dat kistje is niet begraven, maar wel bedekt met bladeren. Omdat de GPS de locatie niet nauwkeurig kan aangeven, krijgen jullie een extra hint. En die luidt: zoek bij de hulst in de buurt van de vierstammige berk. Succes!’

d3Z-14 Elzegoed, het huis waar de bosarbeider woonde met zijn drie dochters
Een half jaar later ging Elze definitief bij de bosarbeider wonen. En de bosarbeider hield veel van zijn vrouw en hij noemde zijn huis Elzegoed, naar haar en naar de boom die voor zijn huis groeide.

d3Z-15 Het bospad waar Kristie het bos ingaat als ze ’s nachts zoek gaat naar het graf van de drie zusjes
De ingang werd gemarkeerd door een toegangsbordje. “Vrij wandelen op wegen en paden. Geen toegang na zonsondergang.” Kristie lachte in zichzelf. Goed dat dat bordje hier staat. Anders zouden er vast horden mensen ‘s nachts het bos intrekken.
d3Z-16 De schuur waar de beelden staan
Ine bleef staan. De beelden deden haar denken aan bruine dwergen. Geen lieve kabouters, maar kleine duivels. Ze telde er zes. De beelden waren fascinerend. Het leek alsof ze haar riepen. Voorzichtig zette ze een stap de schuur in en liep naar het eerste beeld toe.

d3Z-17 Oostereng

Het bospad bracht haar bij een brede zandweg. Ze volgde die tot ze uitkwam bij het grauwe landhuis. 

d3Z-18 De watermolen waar GioMan een aanwijzing heeft verstopt
Het pad kwam uit bij een stenen gebouw, vlakbij de Molenbeek. Het was nogal vervallen. Het dak was deels ingestort, het glas van de ramen gebroken en het houtwerk was op sommige plekken bijna doorgerot. ‘Het is een oude watermolen,’ zei John. 

d3Z-19 De bruggen over de Molenbeek, de Halve radbeek en de Oliemolenbeek
‘Dat is de Molenbeek,’ vertelde John, wijzend naar het water dat onder een smalle stenen brug door stroomde. 

d3Z-20 Het sparrenbosje waar de bosarbeider begraven is
Kristie probeerde tussen de bomen door te kijken. Het zicht werd echter beperkt door de vele takken en de mist. Ze zakte daarom een beetje door haar knieën. Plots zag ze een gedaante van de ene rij bomen naar de andere schuiven. ‘Daar, recht vooruit. Het is een man en geen beest. Hij komt recht op ons af.’
d3Z-21 De Beukenlaan

Ine en John reden Wageningen uit over een smalle verharde weg met dikke beuken. De bomen stonden op een aantal plekken zo dicht op de weg dat twee auto’s elkaar onmogelijk konden passeren zonder lakschade. 

d3Z-22 Het bedrijvencentrum waar Luuk zijn auto parkeerde
Hij had een aardig rondje gemaakt. Eerst naar Amerongen, daarna een stuk door de Betuwe en vervolgens via Rhenen en het Binnenveld terug naar Wageningen. Daar had hij de auto neergezet bij het bedrijvencentrum.

d3Z-23 Het winkelcentrum van de Nude
De vierkamerflat waar Ine en Luuk waren, was van Ine. Hij lag centraal in de Wageningse wijk De Nude, net naast het kleine winkelcentrum, waar Ine meestal de boodschappen deed en soms frites of chinees haalde als het koken erbij inschoot.

d3Z-24 De flat van Ine
De woonkamer werd door een glazen wand gescheiden van een werkgedeelte. Verder waren er nog twee slaapkamers. Ine liep de gang door naar de kleinste slaapkamer, die tegenover de keuken lag. Die kamer deed dienst als rommelkamer. Er stonden oude stoelen, dozen met spullen die nog niet uitgepakt waren en dat waarschijnlijk ook nooit zouden worden, twee oude kasten en een droogrek.  
d3Z-25 De spoortunnel waar GioMan een aanwijzing heeft verstopt
‘En?’ vroeg Ine zodra John zijn hoofd de tunnel in stak. ‘Donker en uiteraard heel nat,’ antwoordde hij.

